
 

Op scherp staan 
 

met blote voeten 

de weg verkennen 

de dijk over 

waar nieuw leven bezinkt 
 

met gespitste oren 

het gebral, gejoel, de leugen achter je 

de stilte in 

waar toekomst fluistert 
 

met open ogen 

onverblind door schone schijn 

de schemer in 

waar licht heimelijkt 
 

buiten ligt het  

voor het oprapen 

het woord 

dat leven baart, 

toekomst sticht 

je pad verlicht 
 

stervend van verlangen  

intrek te nemen in jouw hart 
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