
Beste Erick, 
 
Namens het Bestuur van San Salvator in beweging mag ik enkele woorden tot jou 
spreken nu we aan het einde gekomen zijn van jouw laatste viering in onze 
geloofsgemeenschap. Vooraf had je mij gevraagd het heel eenvoudig te houden. Ik ga 
er van uit dat je de San Salvator gemeenschap inmiddels zo goed kent, dat je er niet 
op gerekend hebt dat dit afscheid precies zo loopt als je aangegeven hebt ! 
 
Vijf jaar geleden trad je als pastor toe tot ons pastoraatsteam. Vrijwel onmiddellijk 
kwam je in een zeer hectische periode terecht, die er uiteindelijk toe geleid heeft dat 
we vanaf 1 november 2011 in deze ruimte samenkomen als geloofsgemeenschap. Jij 
hebt ons in die vijf jaar geleerd dat we hier samen komen om het leven te vieren. 
Vele malen ging je voor in de vieringen, maar ook daarbuiten heb je heel veel werk 
gemaakt van het begeleiden van werkgroepen en andere vrijwilligers. Individueel 
pastoraat was een van jouw accenten, maar ook heb je de kinderkerk opgestart.   
 
Jouw inspirerende inbreng, charismatisch en voorzien van een autentiek 
Oost-Brabants accent op bepaalde momenten, heeft onze geloofsgemeenschap 
gebracht waar we nu zijn. Natuurlijk heb je dat niet alleen gedaan, zul je zeggen, je 
werkte altijd samen met anderen, maar je was wel een belangrijke initiator. 
 
In november 2011 sprak de Tilburgse theoloog Eric Borgman uit dat veel zelfstandige 
geloofsgemeenschappen weliswaar enthousiast van start gaan maar dat na een 
periode van vijf jaar daar weinig van over is. Wij als San Salvator zijn jou dankbaar dat 
jij er mede voor gezorgd hebt dat Eric Borgmans geen goede inschatting heeft 
gemaakt van onze toekomst. 
Wij zullen verder blijven werken aan de toekomst van de San Salvatorgemeenschap, 
maar doen dat op fundamenten, die hebt gelegd. 
 
Namens ons allen ook een woord van dank aan jou Mechteld. Weliswaar was je in het 
vorige leven van Erick al gewend aan vreemde werkuren, maar wij realiseren ons dat 
Erick heel vaak juist in de weekenden en de avonden actief was voor ons. Om die 
dank te onderstrepen een bloemetje voor jou. 
 
En voor jou Erick, het inmiddels al bekende San Salvator bord, als blijvend symbool 
van onze dankbaarheid en naar ik hoop van onze verbondenheid. 


