
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij komt van Golgotha gelopen 
de Schedelplaats 
door kapotgeschoten steden 
langs wapentuig en dichte deuren 
zij waadt door bloed en tranen 
door scherven hoop 
de tuin in waar de dood regeert 
gekleed in enkel liefde 
 

zij komt steeds dichterbij 
waarom naar mij? 
 

zij heft haar open hand als groet 
als schaduw op haar ogen 
tegen het licht 
 

het licht dat  
uitgerekend 
godsmogelijk 
in mij schijnt opgestaan 
 

zij komt met duizend rozen 
 

ik kan enkel blozen 
en voor de liefde gaan 

San Salvatorgemeenschap – Pasen 2016
Beeld: Sieger Köder – Maria von Magdala am Ostermorgen 
Tekst: Hans Waegemakers 


