
 

Zij wiegen op de bodem van de zee 
zijn achteloos geworpen in een greppel 
of neergestoken in een stille steeg 
die kwamen kloppen op de deur 
‐ wij wilden van geen delen weten 
 

Zij liggen toegetakeld langs de weg 
zijn kort en goed verdonkeremaand 
of neergeschoten in een stil portiek 
die kwamen roepen aan de poort 
‐ wij wisten met de rekening wel raad 
 

Sindsdien zijn wij gesloten, 
de luiken zwaar vergrendeld 
verschansen ons op gouden bergen 
vermaken ons met zuurverdiende bluf 
‐ wij tieren op ontvreemd geluk 
 

de offers die wij brachten 
zijn slechts aan ons besteed 
en rotten op de vaalt 
de goden zijn vertrokken 
 

daar buiten in het licht 
wordt er gewacht 
op van het slot 
op levenslust en deelgenot 
van aangezicht tot aangezicht 
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Beeld: onbekend – Zoon van de wijngaardenier. 
Tekst: Hans Waegemakers 


