
 

 

verlangen 
voelt van alles 
in zich woeden 
leegte en gemis  
dichtgesnoerd verdriet 
verzwegen hoop 
verbleekte beloften 
 
verlangen  
zingt visioenen 
naar zich toe 
de kleinen groot 
de machten van hun troon 
de graaiers uitgeschud 
een menselijk tegenover 
 
verlangen 
tast de toekomst af 
op grond van het verleden 
en zou zo graag vanzelf spreken 
de ban verbreken 
de woorden horen van oudsher 
en onverschrokken waar zien worden 
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Tekst: Hans Waegemakers  


