
 

 

 

 

verlangen 

zetelt niet 

niet in je hart 

niet in je buik 

al helemaal 

niet in je hoofd 

verlangen stroomt 

traag en dik 

of wild en teugelloos 

onbedwingbaar 

niet door je aderen 

banen bundels vaten kanalen 

maar op mateloze golflengten 

vlak onder de huid 

wil het voelen, proeven, ruiken, horen, zien 

zo zeer 

dat je wakker wordt 

klam  

van verlangen 

uit alle poriën 
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