
Ontmoetingsdag in Best 

Zaterdag 11 april jongstleden vertrokken Frits Bakker, Franneke Hoeks, Johan Wierenga, Iet Bakx en 

Forra van Reijswoud, betrokkenen van de San Salvator geloofsgemeenschap, richting Best. Ze waren 

ingegaan op de uitnodiging van de geloofsgemeenschap ‘Antonius in Beweging’ voor een 

ontmoetingsdag voor progressieve geloofsgemeenschappen. 

Het was niet de eerste keer dat er contact was tussen de ‘bewegers’ uit Best en Den Bosch. Al eerder 

bezochten delegaties elkaars vieringen en was er overleg en dat steeds vanuit ’n intense 

belangstelling en in een hartelijke sfeer. 

Maar bij deze uitwisseling waren er deze keer belangstellenden uit in totaal zo’n tien 

geloofsgemeenschappen betrokken, onder andere afkomstig uit bijvoorbeeld Roermond, Leerdam, 

Tilburg en Venray. 

De open katholieke geloofsgemeenschap ‘Antonius in beweging’ die de bijeenkomst organiseerde 

voelde zich in april 2013 gedwongen zijn eigen weg te gaan omdat men niet mee wilde gaan in de 

fusie en men zich niet kon verenigen met de ouderwetse en strenge leer die van bovenaf door het 

Bisdom werd opgelegd. 

In de uitnodigingsbrief stond vermeld: ‘Nu zijn we vrij om 

onze eigen keuzes te maken, maar we zijn en voelen ons 

nog steeds Katholiek. We proberen in onze gemeenschap 

echter open te staan voor mensen die hun geloof op hun 

eigen manier willen beleven en dat willen delen met 

anderen.’      

Dat willen delen met anderen speelde ook een 

belangrijke rol bij het programma op de ontmoetingsdag. 

Na ’n korte overweging presenteerden de aanwezige 

geloofsgemeenschappen zich aan elkaar. Het was 

interessant om te vernemen hoe verschillend de situatie 

is van iedere groep. Verschillend in het aantal 

betrokkenen, de grootte van het pastorale team, de 

voorgeschiedenis, de materiële situatie, etc. Overeenkomsten hebben bijna altijd te maken met: zich 

willen vernieuwen, onvrede met de bestaande situatie, een slechte relatie met het Bisdom. Als 

bezoekers vanuit de San Salvator geloofsgemeenschap konden we observeren dat met name onze 

gemeenschap en die van Best erg veel overeenkomsten hebben. 

Vóór en na de lunch spraken de deelnemers vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen over 

een aantal onderwerpen onder de noemer van ‘Gesprek samen in beweging’. Zo spraken we over: 

Hoe komen we samen in beweging? Wat bindt ons? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe 

blijven we in beweging?  

Door een viertal groepen te formeren met daarin steeds zoveel mogelijk mensen uit verschillende 

geloofsgemeenschappen ontstonden er veel interessante uitwisselingen van gedachten en 

praktijken. In een plenaire zitting werd tenslotte alles nog eens doorgenomen en daar waar gewenst 

toegelicht. Het weergeven van allerlei details gaat in dit verslag te ver. De organisatoren zijn van plan 



om nog een verslag uit te brengen. Waarschijnlijk met meer inhoudelijke bijzonderheden. Op een 

later tijdstip zult u over dit verslag uit Best geïnformeerd worden. 

 

Wat was de oogst van deze bijeenkomst zou men zich kunnen afvragen. Naar mijn mening was het in 

allerlei opzichten een verrijkende bijeenkomst. Er was kennismaking met andere alternatieven, 

bemoediging door gelijkgezinden te ontmoeten en ook de vaststelling dat beweging niet iets is wat 

vanzelf gebeurt, je moet er wel aan blijven werken! 

De Ekklesia Tilburg heeft aangeboden over een jaar weer een ontmoetingsdag voor 

vernieuwingsgezinde geloofsgemeenschappen te organiseren. Mij lijkt belangrijk dat naast een 

‘toevallige’ delegatie, die deze keer vanuit de San Salvator geloofsgemeenschap deelnam, er dan 

naast ‘losse belangstellenden’ ook enkele vertegenwoordigers deelnemen die in een werkgroep 

proberen verworvenheden uit zo’n ontmoetingsdag in onze gemeenschap in de praktijk te brengen. 

Daarnaast lijkt het ook zinvol om mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen die met dezelfde 

taak bezig zijn elkaar te laten ontmoeten. 

Tenslotte een woord van dank voor de enthousiaste, betrokken, deskundige en hartelijke mensen 

van Antonius in Beweging uit Best. We wensen hen veel wijsheid en ontwikkeling in de toekomst en 

zullen ze graag weer ontmoeten. 

Johan Wierenga, april 2015 


