
San Salvator geloofgemeenschap 
 
‘Mens durf te leven’ 
Workshop zaterdag 11 oktober 2014  
(13.00 uur – 17.00 uur)  
 
 
13.00 uur - 13.10 uur  Welkom en korte toelichting op het programma 
 
13.10 uur - 13.30 uur  Korte startoefening 
 
13.30 uur - 14.00 uur  Inleiding vanuit het Bijbels thema ( Mattheus 25) van de geschonken talenten 
 
14.00 uur - 14.15 uur  Vragen en reacties 
 
14.15 uur - 15.00 uur  Oefening: ‘Namen’   
 
15.00 uur - 15.15 uur  Pauze 
 
15.15 uur - 15.45 uur  Inleiding met als thema ‘ Mens durf te leven’ (o/a delegaten en legaten) 
 
15.45 uur-  16.00 uur  Vragen en reacties 
 
16.00 uur - 16.45 uur  Oefening: ‘Wat belemmert en voedt mij in het durven leven?’ 
 
16.45 uur - 17.00 uur  Afronden en vooruitkijken naar de viering van 8 november 2014  


