
Nieuwe abt norbertijnen  

vraagt ruimte voor de San Salvatorgemeenschap 

 

De nieuwe abt van de Nederlandse norbertijnen, Denis Hendrickx, spreekt in een interview met het 

Brabants Dagblad van 23 maart bijzondere woorden over onze gemeenschap. 

Uit het interview: 

“ Ik ben geen fan van betweterige kerkleiders die 

verheven doen, voortdurend voorschriften vastleggen 

en afpalen wat niet mag”  

“U bedoelt de Bossche bisdomstaf?” 

“Diplomatiek: ‘Het lijkt me niet zo belangrijk namen te 

noemen. Het gaat zeker niet alleen om het bisdom. Ik 

zie overal geestelijk leiders die over de hoofden van 

mensen heen beslissingen nemen die helemaal niet 

gedragen worden. Goedwillende parochianen 

verdienen dat niet’”. 

“Doelt U ook op de ingreep van het bisdom bij de 

Bossche San Salvator-gemeenschap, waar de 

gelovigen volgens de bisschop te ver waren 

afgedwaald?” 

“Bijvoorbeeld. Het bisdom stelt dat het pas ingegrepen had na een reeks waarschuwingen. Alleen al 

dat woord: waarschuwen. Waarom moet je gelovigen de wacht aanzeggen die zich thuis voelen bij 

elkaar, mooie liederen zingen van Huub Oosterhuis, zich verantwoordelijk voelen en samen 

nadrukkelijk en bewust het woord van God vieren? Ik begrijp het gewoon niet. Het bisdom had de 

dialoog met de geloofsgemeenschap moeten aanknopen. Mensen ruimte moeten geven. Het gaat te 

veel over gelovigen die er wel of niet bij mogen horen”.  

Bijzonder en hartverwarmend om deze nieuwe abt zulke woorden van verbindingen te horen 

spreken. We wensen hem veel goeds en verbinding in zijn nieuwe uitdaging!  

 

 

 


